
 

Historische Avond Vrienden van de Dorpskerk groot succes. 

De tweede Historische Avond van de Stichting Vrienden Dorpskerk op 8 november in de 

Dorpskerk werd zeer goed bezocht. De vele aanwezigen luisterden na de ontvangst met 

koffie en thee met veel belangstelling naar de presentatie van Willemina van der Goes over 

Landgoed Maarsbergen. Zij vertelde over de historie van het Landgoed Maarsbergen vanaf 

1882, het jaar dat haar grootvader Karel Antonie Godin de Beaufort het landgoed aankocht 

van de familie Du Bois. 

Williemina vertelde over de gang van zaken en het leven op het kasteel, de familie, de 

buren, de pachters, de natuur en het prachtige landschap. De aanwezigen waren onder de 

indruk van de prachtige en boeiende presentatie. 

Overhandiging kerkbank. 

Een onderdeel van de avond was de overhandiging van de kerkbank.  

De Dorpskerk is in 1884 gebouwd in opdracht van de familie Du Bois, destijds eigenaar van 

Landgoed Maarsbergen en geschonken aan de Hervormde Gemeente in Maarsbergen.                     

In 2019 is het liturgisch centrum aangepast en zijn een aantal banken verwijderd en 

ontstond het idee een bank terug te geven aan Landgoed Maarsbergen.   

Jaap van ‘t Hoog nam de aanwezigen mee in de tijd van de stichting van de kerk in 1884 door 

Geertruida du Bois in opdracht van haar broer Aalt. De Dorpskerk van toen met de 224 

zitplaatsen waar de inwoners van Maarsbergen in die tijd precies in konden. Na een mooie 

toespraak overhandigde Jaap de bank aan Willemina van der Goes. Bijzonder is dat de 

familie Godin de Beaufort altijd het recht van had van een vaste plaats in de kerk en nu een 

kerkbank thuis heeft.                                                     

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde en drukbezochte avond.  

 


