
Feest van de Geest 2022. 

 

 
 

Het is weer voorbij!!! 

 

Het was een waar FEEST. De startavond in de Michaëlkerk in Leersum, de eerste dag open op 

Hemelvaartsdag, in het weekend op zaterdag en zondag, met Pinksteren ook de maandag er bij. 

Het was een waar Feest. 

 

Alle gastvrouwen bedankt voor jullie inzet! Gelukkig waren er elke dag minstens 2 tegelijk want alleen is het 

bijna niet te doen. EN de bezoekers informeren in de kerk, EN mensen voorzien van koffie/thee, EN even 

iemand begeleiden naar het klankbeeld, dat is lastig als er groepjes mensen binnen komen. 

 

Minimaal 160 mensen hebben de Ontmoetingskapel bezocht, buiten de kerkdiensten om. Bezoekers ook 

bedankt voor jullie positieve opmerkingen en gezellige gesprekken. 

Niet alleen viel het werk van Marleen B. Berg goed in de smaak, ook het kerkgebouw zelf kreeg lovende 

woorden. Een vader en 2 zonen uit Gorkum kwamen eigenlijk alleen voor de kerk, want kerken fotograferen 

was hun hobby….. 

 

Op eerste Pinksterdag ging de regen toch iets vroeger vallen dan we hadden gedacht en 

de mensen die besloten hadden op de fiets een “rondje”te maken waren nat en koud….en 

toch. 

Op die middag kwam iemand voor de tweede keer omdat ze een kennis wilde laten zien 

hoe mooi onze kerk eruit zag. 

Een gemeentelid had online naar de Pinksterdienst gekeken en daar was het beeld met de 

vlammen van Marleen zo mooi, dat hij in de middag toch even naar de werkelijke 

vormgeving kwam kijken. 

Zie, je kan zelfs geraakt worden door een beeld op je laptopje!!! 

 

 

Als ik dit schrijf zijn het al weer herinneringen!! Herinnering aan hoe mooi het was en 

hoe leuk en hoe gezellig. Op naar het volgende FEEST maar ik wil dan wel graag met 

een vast maatje!! Het liefst iemand die ook een beetje verstand heeft van computers en 

techniek. 

 

Groet van Betty de Jong. 

 

 

 


